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“En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here 
gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natien zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij 
laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen 
en zullen elkander geschenken zenden”.
Openbaring 11:8-9

De beide Godsgetuigen hebben hun getuigenis voleindigd, nu worden zij in Jeruzalem gedood. We lezen een verwijzing 
naar de kruisdood van onze Here Jezus. Dat laat een enorme verbondenheid zien. Zoals met de Heer is gedaan, zo ook 
met deze volgelingen, die zo’n machtig getuigenis hebben laten horen. Jeruzalem zal blijkbaar ook het centrum zijn. 
Vanuit deze stad zullen de mannen hun getuigenis laten horen. De dienstknecht staat niet boven zijn Heer, zij sterven 
daar. 

Jeruzalem wordt hier vergeleken met Egypte en Sodom. Dat is schrijnend. Jeruzalem is de stad van David. Jeruzalem is 
de stad waar Salomo de tempel mocht wijden. De tempel was het centrum van de stad, daarin was de Here God zelf 
neergedaald, daar woonde Hij. Jeruzalem is de stad van de profeten, daar klopt het religieuze hart van Gods volk. Nu 
wordt deze stad Sodom genoemd. Dat betekent gewoon dat de stad vol zit met zonde, onrecht en onheiligheid. Deze 
stad Gods is geworden als alle andere steden en plaatsen op aarde, onrein. Hoe staan de dingen in ons leven, is ons 
lichaam een tempel Gods, is die plek een reine plek?

In de oudheid werden overwonnen vijanden vaak tentoongesteld, liefst zo afschuwelijk mogelijk. Het boezemde angst in 
bij hun sympathisanten, die zouden wel oppassen zich verder nog te verzetten en liet ieder zien wie de baas was. Deze 
doden worden aan heel de wereld gepresenteerd. Lang zag men hier een onmogelijkheid in, men gebruikte dat om de 
profetie te weerspreken. Wij weten inmiddels van massamedia en communicatie. Staan niet juist op Jeruzalem de 
camera’s van de wereld gericht? Iedereen zal het zien, lijken in de straten van Jeruzalem. Daarop volgt een bizar feest. 
Mensen zullen elkaar feliciteren. Er zullen, zoals met verjaardagen, cadeautjes gewisseld worden. En toch, toch heeft de 
Here God het in Zijn macht.


