
5 maart
“met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde”
Openbaring 5:5,6

Nu we gewezen worden op het zevenvoudige aspect van de Geest van God, beseffen we meer van de eenheid die er 
tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Ook dat is een eenheid en een wisselwerking waar wij mensen de diepte 
en rijkdom nooit van zullen begrijpen. Het is daarom ook niet uit te leggen, ook al hebben we daar een term voor 
bedacht: drie-enige God. Hoe het ook zij, de leeuw-lam gestalte, in wie wij de Here Jezus herkennen is ook vol van de 
Geest van God. 

Het wonder doet zich voor dat gelovige mensen, ieder die Jezus Christus als Heer belijdt, op wonderlijke wijze een 
deeltje mag zijn van het lichaam van de Heer, de gemeente. Daarop is Gods Geest uitgestort, dan denken we aan de 
Pinksterdag. Ook wij mogen vol zijn van Gods Geest. De Geest die gekomen is om de wereld te overtuigen van zonde, 
gerechtigheid en oordeel. Gods Geest zoekt verloren mensen en wij zijn het instrument door wie de Geest dat wil 
realiseren. Beseffen we de hoge roeping en verantwoording? Is het winnen en redden van zielen voor ons belangrijk? 
Zetten we ons daartoe in? Dan moeten we soms de gestalte van een leeuw aannemen, onbevreesd en niet bang te 
getuigen van de grote liefde van God. Andere keren zullen we in de gestalte van een lam geslagen worden en erger. De 
geschiedenis laat ons steeds mensen zien die moedig stonden voor de zaak van hun Heiland, maar even moedig waren 
zij wanneer zij als een lam werden behandeld. Daar ging en gaat geweldige zegen van uit.

Jesaja profeteert over de Geest van God en beschrijft deze Geest als “de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van 
raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;  ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren” (Jesaja 11:2,3). Ook 
wij moeten ons vandaag door diezelfde Geest laten leiden.


