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“En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak”
Openbaring 13:11

Er wordt weer iets nieuws gezien. Naast het beest uit de zee, verschijnt een beest uit de aarde. We hebben voorzichtig 
voorgesteld in de zee van het vorige dier iets te zien van de woelige volken. Uit het golven van de wereldvolken komt 
een politieke leider, die als antichrist openbaar wordt. Nu we niet van de zee lezen maar van de aarde is de vraag of we 
daar ook betekenis in kunnen herkennen? Misschien vinden we het antwoord in de tegenstelling tussen hemel en aarde. 

De hemel is de plaats waar we de Here God aanwezig weten, de plaats van heilige woorden en van waaruit Gods 
Heilige Geest over de aarde gaat. Uit de aarde daarentegen komen heel andere, onreine, geesten, te voorschijn. Dat 
hebben we al een paar keer gezien, uit de put des afgronds bijvoorbeeld kwamen de sprinkhanen die de mensen 
teisterden. Ook hier hebben we te maken met een onreine geest die we moeten plaatsen in de rij van de valse profeten, 
waarvoor de Here Jezus ons waarschuwt. 

Hier hebben we te maken met een wolf in schaapskleren, die met zijn valsheid een partner in het kwaad is van de 
antichrist. Het verraderlijke van zijn karakter komt daarin tot uitdrukking dat hij ‘Twee horens had, als die van het 
Lam”. In Openbaring 5:6 lazen we dat het Lam zeven horens had. De gelijkenis zit dus niet in het numeriek, maar moet 
gezocht worden in datgene wat het Lam uitbeeldt en wat zijn doel is. Het Lam Gods, onze Here Jezus, is en dat is in dit 
geval belangrijk, de rots waarop de gemeente is gebouwd. Hij is de basis, het fundament van de gemeente. Zo poogt dit 
beest uit de aarde ook een religie te bouwen gebaseerd op het werk en de manifestatie van het eerste beest. Het eerste 
beest was (schijn?)dood maar kwam tot leven, een imitatie van de opstanding van de Here Jezus. Nu wordt door dit 
beest uit de aarde op die zogenaamde daad van verlossing een valse religie gebouwd. Een religie van de hel, want het 
zijn de woorden van de draak. Daarom moeten we gedrenkt zijn in het woord van God, dan kunnen we onderscheiden.


