5 juli
“En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open”
Openbaring 15:5

Heel indrukwekkend wat hier gebeurt. Het sluit feitelijk aan op Openbaring 11:19. Daar ging de tempel Gods open en
werd de ark van het verbond zichtbaar. De Here God heeft met Israél een verbond gesloten, de bewijsstukken daarvan
liggen in een bijzondere kluis, de ark van het verbond. Dat was een met goud overtrokken kist. In die kist lagen de
stenen tafelen van het verbond. De tien geboden werden bewaard in het heilige der heiligen. God houdt zich aan de
afspraken die Hij gemaakt heeft. Het kan zijn dat mensen hun deel van de afspraken niet nakomen, maar God is
getrouw. Dat geldt voor alle dingen, hier in het bijzonder voor Zijn afspraken met Israél. Juist deze gebeurtenissen,
waarin de dingen die voor Gods volk zo belangrijk zijn weer centraal staan, laten ons zien dat we niet met de gemeente
of de kerk van doen hebben, maar met Israél. God herstelt Zijn relatie met Israél. Het volk ziet deze dingen nog niet, er
ligt nog een bedekking, maar God zelf gaat aan het werk om die bedekking weg te nemen.

Er wordt gesproken van “tent der getuigenis’. Om wat voor getuigenis gaat het? Het is te eenvoudig om naar de
verbondssluiting te kijken, dat machtige gebeuren bij de berg Sinai. Nu wordt getuigenis gegeven, wij zouden zeggen
‘verslag gedaan’, van de houding. Hebben de verbondspartners hun deel van de overeenkomst nageleefd? Wanneer daar
sprake van een wanprestatie is, dan moeten de sancties die daarop staan worden uitgevoerd. Er is een wanprestatie
geleverd, door Israél, maar feitelijk zijn alle mensen overtreders van Gods woorden en eisen. Het evangelie is
wereldwijd. Ook de keuze voor of tegen de antichrist is feitelijk een aanduiding van de wereldwijde verkondiging. Toch
heeft noch Israél, noch de wereld zich tot de Here God bekeerd. Onontkoombaar volgen nu de verschrikkelijke
consequenties. De engelen moeten het vonnis voltrekken, ze zijn er klaar voor.



