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“zie, er stond een troon in de hemel”
Openbaring 4:2

Tronen representeren macht, aanzien, autoriteit, heerlijkheid. De eeuwen door zijn er heel veel tronen opgericht en ook
weer omgevallen. Dat gebeurde allemaal op aarde. Gewone mensen kwamen tot ongewone hoogheid, soms grepen ze
die met inzet van wapens, soms kregen ze die via geboorte, anderen werden aangesteld, gekozen. Nooit had iemand
blijvende heerlijkheid, want alles hier is vergankelijk.

Er is één troon die voor altijd vaststaat, die vinden we niet op aarde, maar in de hemel. Psalm 2:4 laat ons zien, hoe de in
de hemel tronende lacht en spot met al dat menselijk gedoe. Dat menselijke gedoe wordt steeds brutaler en zal zelfs de
hemel willen bestormen. Iets dergelijk zagen we al in de geschiedenis van de torenbouw van Babel. In Genesis 11 lezen
we dat ze daarmee bewust tot de hemel willen reiken. De mensen willen naam maken. Angstig klinkt daarbij dat
eendracht macht maakt. Zelfs de Here God concludeert dat “niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar
is”. Denk eens over de implicaties daarvan. De door zonde aangetaste mens kan alles, maar in dat alles is de zonde
geworteld!

Opvallend is dat verderop in het laatste Bijbelboek opnieuw over Babel wordt geschreven. De menselijke hoogmoed en
arrogantie zal ongekend groot worden. Dat zal ook de definitieve val van de mens inluiden. Zoals de Here God het in
het antieke Babel niet kon laten doorgaan, zo zal Hij ook in het moderne Babel ingrijpen. Ja, die in de hemel zetel, lacht
en drijft de spot met hen. Het is Johannes en het zijn de gelovigen die naar de hemel gebracht zijn. Net als in de oude
wereld Henoch, die, voordat de zondvloed kwam, in veiligheid was, zijn ook de gelovigen veilig gesteld voor de dingen
die na deze geschieden moeten. Na de tijd van genade komt de tijd van het oordeel. Er staat een troon in de hemel, er is
er Eén die voor altijd troont en dat gebeurt in wijsheid en in grote gerechtigheid.



