
5 december
“En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal 
hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”
Openbaring 22:5

Licht geeft energie en warmte af. We ervaren dat in het voorjaar wanneer de zon sterker wordt. We zoeken een 
behaaglijk plekje in de zon, een kleurtje op de wangen, lekker toch. In de donkere periode van de winter gebruiken we 
dit zonlicht en warmte vervangende bronnen. Gewoon een lamp, in speciale gevallen het zonnekanon in de bruinstudio 
of gewoon thuis onder de zonnehemel. Hoe lekker ook, het is surrogaat, de zon kan niet vervangen worden, die energie- 
en lichtbron is zoveel groter en heerlijker. 

Mensen hebben altijd beseft dat de zon heel belangrijk is voor het leven. Zonder zonlicht geen ontkieming en 
ontwikkeling van het gewas. Zonder zon zou alles dood zijn. Daarom ook zie je in veel culturen en ook steeds meer in de 
onze dat mensen tot zonaanbidders worden. Ik bedoel natuurlijk niet de mensen die op het strand hun lijf aan de 
zonnestralen aanbieden. Ik bedoel dit werkelijk in afgodische zin. Omdat de zon zo geweldig belangrijk was en is, 
kwamen mensen ertoe de zon letterlijk als een godheid te zien. Aan die god werd geofferd, die werd aanbeden. Wat is 
het toch verschrikkelijk jammer dat mensen het zicht kwijtgeraakt zijn op wie en wat werkelijk belangrijk is. Niet de zon, 
maar de Here God, de Schepper van de hemel en de aarde, Hij is het die de aarde onderhoudt. Het is door Zijn almacht 
en zorg dat de zon schijnt, waardoor de aarde haar vrucht voortbrengt.

Straks zal het zonlicht niet meer nodig zijn, zelfs geen lamp is bij afwezigheid van de zon nodig. De Here God zelf zal de 
mens verlichten. De levenwekkende en onderhoudende kwaliteiten, die volgens velen door de zon gegenereerd worden, 
maar ten diepste van God zelf komen zullen onmiddellijk aanwezig zijn. Dat wil zeggen, niet met hulpmiddelen zoals de 
zon, zal God voor ons zorgen, maar direct, zonder tussenkomst van wat ook, zal God zelf, die in het ontoegankelijke 
licht woont, ons met Zijn licht omstralen.


