
5 augustus
“Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 
zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij 
korte tijd blijven.” 
Openbaring 17:9,10

Langzaam worden we ingeleid in het geheimenis en worden de verborgenheden voor ons ontrafeld. Het getal zeven 
staat voor volheid en volkomenheid. Dat zagen we bijvoorbeeld toen we het hadden over de zeven geesten Gods. Maar 
ook de terugkerende cyclussen van steeds zeven opeenvolgende oordelen laten ons dat zien. De oordelen zijn volkomen. 
Door die oordelen wordt de aarde uiteindelijk volkomen gereinigd  en klaargemaakt voor het rijk van God dat 
doorbreken zal. 

Moeten we in de zeven koppen en de zeven bergen ook iets zien dat volkomen is? Dat lijkt me wel. Wanneer we dit zo 
als beeldspraak uitleggen wil daarmee niet gezegd zijn dat de eerste betekenis, de pure getalswaarde, niet zou gelden. 
Het zijn zeven geesten Gods, al weten wij niet hoe dat precies zit, wij zijn nu eenmaal mens, van een lagere orde dan 
God. Gods geheim blijft voor ons verhuld. Het waren ook duidelijk steeds drie groepen van zeven oordelen. Zowel het 
getalsmatige als het symbolische blijft staan, dat is geen tegenstelling maar juist de diepte van het woord en plan van 
God. Daarom willen we ook in dit beeld van zeven koppen, zowel het aantal zeven, als het beeld van volkomenheid 
laten staan. De koppen zijn de bergen, de bergen zijn de koningen. 

We zagen al eerder dat er eigenlijk geen tegenstelling gezien moet worden tussen de koning en zijn rijk, of beter tussen 
de dictator en zijn dictatuur. Er zullen zeven van dergelijke koninkrijken komen, die kenmerkend zijn voor het 
antichristelijke, dat loopt uit op de laatste en meest vreselijke antichristelijke dictatuur. Het zijn koninkrijken die op 
gespannen voet staan met het rijk van God. Uiteindelijk zal Gods rijk komen, de steen, die zonder toedoen van 
mensenhanden wordt losgemaakt en het koninkrijk van de mens vermorzelen zal (Daniël 2:45). 

Van die dictaturen vol tegenstand tegen God zijn er vijf geweest, één is er nog. Daarna zal er nog één komen, maar diens 
regering zal niet lang duren. We tellen zeven koninkrijken.


