5 april

“Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten,
ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden
en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen”

Openbaring 7:15, 16,17

Bovenstaande woorden horen wellicht tot de mooiste in de Bijbel. Een geweldig troostrijk toekomstbeeld. De Here God
zal Zijn tent over de gelovigen uit de grote verdrukking uitspreiden. Tent of tabernakel, wil zeggen Gods shekinah, Zijn
heiligheid. Iets dergelijks zien we ook wanneer de Here God zelf verwijst naar de bevrijding van Israél uit Egypte: “En Ik
zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u
tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn” (Leviticus 26:11). Deze gelovigen uit de grote verdrukking zullen enorm
geleden hebben en vele smarten hebben moeten doorstaan. Zij leefden immers op aarde toen de eerste zegels werden
geopend, die de toorn van het Lam over de aarde bracht. Vervolgens kregen zij te maken met de haat van de antichrist,
daarom worden zij ook martelaren genoemd. Maar nu zijn ze het hemelse heiligdom binnen gegaan. Wat een
verademing, dit is de meest veilige plek, bij de Here God, terwijl de aarde nog menig oordeel zal moeten dragen, zien zij
Gods aangezicht.

De liefde en de zorg die zij mogen ontvangen worden beschreven met de woorden uit Jesaja 49:10. Op aarde hadden zij
te lijden van honger, dorst en hitte. Nu zal de Here God hen beschermen en zij zullen geweid worden door de
Opperherder. Het beeld van de Here als Herder is één van de meest geliefde beelden uit het Oude Testament, we weten
allemaal hoe David daarover een lied schreef (Psalm 23). In het evangelie zien we hoe de Here Jezus als de Goede Herder
Zijn leven inzet voor Zijn schapen. Een lammetje te zijn in die kudde is een voorrecht.



