
4 september
“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw 
heeft zich gereedgemaakt”.
Openbaring 19:7

Wanneer de gemeente de bruid van Christus is en wanneer gezegd wordt dat Zijn vrouw zich gereedgemaakt heeft, 
vragen we hoe en wanneer heeft Zijn vrouw zich gereed gemaakt? Er speelden in het Oosten en in Israël een paar dingen 
rond het huwelijk. De jongeman kwam tot zijn beoogd schoonvader met een bruidsprijs. Hij moest haar zogezegd 
uitkopen. Zijn bruid was bezit, eigendom van iemand anders, haar vader. Wanneer de bruidsprijs was bepaald had de 
bruid altijd nog haar eigen wil en vrije keus. Er wordt wel eens gesteld dat de bruid geen zeggenschap had in de keuze 
van de partner, maar dat gaat voor Israël eigenlijk niet op. Wanneer schoonzoon en schoonvader de bruidsprijs bepaald 
hadden mocht de bruid beslissen. Haar werd daartoe een beker aangereikt. Wij zouden zeggen, er wordt nu getoast op 
een goed huwelijk. De bruid echter kon de beker weigeren en daarmee liep de jongeman een blauwtje. 

Herkennen we in deze traditie niet veel van ons geloof en aspecten rond het avondmaal? De Here Jezus heeft ons 
gekocht en betaald. De bruidsprijs was ongedacht hoog. Hij betaalde met Zijn eigen leven en bloed. Wij mogen als Zijn 
bruid uit de beker van het nieuwe (huwelijks)verbond drinken en daarmee aangeven dat we van ganser harte en in alle 
heiligheid Zijn bruid willen zijn. Weigeren we, dan laten we, met eerbied gesproken, de Here Jezus een blauwtje lopen. 

Veel gelovigen hebben grote moeite om het heilig avondmaal te vieren, voortdurend vragen zij zich af of ze wel verkoren 
zijn, of heilig genoeg zijn. Dat is echter niet de vraag, de vraag is of we betaald zijn, de bruidsprijs voldaan is. Ja, we zijn 
gekocht en betaald. In het nemen van de beker belijden we: Jezus, u bent onze bruidegom. Het nemen van de beker is 
eigenlijk één grote jubel: Ja, ik wil. 

Wie zo avondmaal viert ervaart een diepe rijkdom en een innige blijdschap.
Wat een grote liefde zien we in deze dingen. Weet u zich het eigendom van Jezus? Gekocht en betaald, dan bent u mede 
Zijn bruid.


