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“levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt”
Openbaring 19:20

Gods arrestatieteam had de beide, van satan zelf vervulde, personen opgepakt. Het beest en de valse profeet hebben veel 
minder macht dan ze in hun hoogmoed gedacht hadden. Zonder enig blijk van werkelijk verzet worden ze voorgeleid en 
door middel van snelrecht veroordeeld. Het oordeel is onontkoombaar, maar vooral ook duidelijk en vreselijk.

We lezen dat beiden levend geworpen worden in “de poel des vuurs, die van zwavel brandt”. Zij zijn daarmee feitelijk 
het tegenbeeld van de gemeente die opgenomen zal worden. Gelovigen hebben een fantastische toekomst. Er zijn 
gelovigen die in Christus gestorven zijn, maar anderen zullen nog leven wanneer de Heer komt om Zijn gemeente thuis 
te halen. Paulus schreef over nog levende gelovigen, wanneer de gemeente van de aarde wordt opgenomen (1 Corinthe 
15:51 en 1 Thess. 4:13-17). Levend zullen we tot de Heer gaan en het Vaderhuis binnen worden gebracht. De dan levende 
gelovigen zullen in een oogwenk veranderd worden, het sterflijke zal onsterflijkheid aandoen. Hier worden deze beide 
kopstukken der afvalligheid en zonde levend geworpen in de poel des vuurs. 

Voor zover we kunnen nagaan zullen zij ook de eerste bewoners zijn. De Bijbel spreekt wel van een gevangenis voor 
gevallen engelen. In 2 Petrus 2:4 lezen we: “ Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar 
hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te 
bewaren” dan beseffen we dat die bewaarplaats van deze engelen, nog niet de definitieve eindbestemming is. Ze zitten 
als het ware in voorarrest en wachten op het definitieve oordeel dat geveld worden zal. Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer de gevallen engelen geoordeeld zullen worden. Wellicht zal dat samen zijn met het oordeel dat over de satan 
zal komen. Dat gebeurd echter pas over duizend jaar. Na het vrederijk dus. Het beest en de valse profeet zullen echter 
aan het begin van het duizend jarig rijk geoordeeld worden en levend worden geworpen in die vreselijke poel van 
zwavel en vuur.

Het lijkt me toe dat ze daar al die tijd met zijn tweeën samen zijn totdat ook de overigen geoordeeld zullen worden. 
Kunnen we ons dat voorstellen, duizend jaar van wroeging. Dat is nog maar het begin, want het zal een wroeging tot in 
de eeuwigheid zijn. Dat is voor altijd. Het kan anders, zal het met u anders gaan?


