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“En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog
aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden”.

Openbaring 11:7

De twee kandelaren, de beide machtige olijfbomen zijn door de Here God gesteld om voor de volkeren te getuigen van
de grootheid en de heerlijkheid van de Here God en van het Lam. De vijandschap en de tegenstand tegen Gods
evangelie is vandaag al hard en heftig. In die allerlaatste periode zal dat vermenigvuldigd worden. De wereld zal tot het
uiterste gaan om deze mannen het zwijgen op te leggen en te doden. De mannen zullen het door Gods kracht steeds
weten te weerstaan. Nu lezen we van voleindiging van het getuigenis. Wanneer dat zal zijn is niet bekend. Is dat na een
bepaalde periode of wellicht nadat zeker is, dat heel de wereld hen gezien en hun getuigenis gehoord heeft. Dan zal het
beest dat opkomt uit de afgrond hen doden. Hier horen we voor het eerst over dit beest.

Vooral vanaf Openbaring 13 zullen we nog veel meer van hem horen. Deze persoon wordt beschreven als een beest. Dat
wil niet zeggen dat hij er als een varken uitziet, of een aap misschien? Hij zal waarschijnlijk een zeer voorkomende
persoonlijkheid zijn. Keurig in pak, de nieuwste snit, beschaafd en correct, zoals je van een wereldpoliticus mag
verwachten. De Bijbel beschrijft hem echter niet vanuit menselijk oogpunt. We zien deze man in zijn kwaliteit vanuit
Gods heiligheid. Dat hij uit de “abys”, de afgrond komt, is een verwijzing naar zijn inspiratiebron. Dat laat iets van zijn
religie zien, daarin is satan god, precies wat de boze ook altijd wilde zijn. Kortom, we zien hier de antichrist in actie. Hij
zal er in slagen, onder Gods toelating deze beide mannen te doden.

De “abys” is een gevangenis waar een bepaalde groep demonen, gevallen engelen, gevangen wordt gehouden
(Openbaring 9:1-3). We hebben hier dus te doen met een mens, het zal een door demonen bezeten mens zijn, duivels in
alle opzichten.

Wat mogen wij dankbaar zijn, dat wij de Geest van God hebben ontvangen. Die Geest geeft ons een getuigenis van Gods
liefde. De boodschap van heil. Laten we daarvan niet zwijgen



