
4 maart
“met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde”
Openbaring 5:5,6

Naast de zeven horens, zien we zeven ogen. De functie van het oog is duidelijk, daarmee kunnen we dingen zien. 
Vormen en kleuren worden door de ooglens gevangen en ingenieus zo verwerkt dat we de dingen om ons heen kunnen 
waarnemen. Door glazen en lenzen kunnen we verziend- of bijziendheid heel goed corrigeren, helaas kunnen niet alle 
oogkwalen worden weggenomen. 

Het oog wordt ook dikwijls gezien als spiegel van de ziel. Opgewekte of droevige ogen brengen de gesteldheid van het 
hart naar buiten. Nu we de leeuw- lam gestalte zien en daarin de Here Jezus mogen herkennen, hebben de zeven ogen 
ons ook iets over Hem mee te delen. Het getal zeven heeft natuurlijk niet direct met het aantal ogen te maken. Maar wel 
met de kwaliteit en het doel van de ogen. Zeven is in de Bijbel het getal dat volkomenheid aangeeft. Je zou kunnen 
zeggen, dat de Here een volkomen kijk heeft op alle dingen. Niets blijft voor Hem verborgen. 

Dit zo volkomen beeld wordt gerealiseerd door de Heilige Geest. De zeven ogen van de Heer, staan voor de volle 
werking en tegenwoordigheid van de Geest van God. “Dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de hele aarde”. 
Heeft God zeven Geesten? Is die vraag werkelijk interessant voor ons? Mogen we eigenlijk wel nadenken over deze 
meest innerlijke aspecten van God? We moeten vol verbazing geloven wat er staat. We zullen het nooit kunnen 
begrijpen. 

Wat we wel begrijpen is dat de Here Jezus alle dingen ziet. Hij ziet onze verloren toestand. Sommigen denken dat de 
Here God dagelijks bezig is met het turven van onze overtredingen om ons straks daarover stevig te onderhouden. 
Natuurlijk is het oordeel aspect in de Bijbel wezenlijk. Toch geloof ik dat we dit anders mogen zien. Gods Geest speurt 
de wereld af om te zien of er mensen zijn die eerlijk en oprecht vragen naar bevrijding, reiniging en heiliging. Voor zulke 
mensen wil de Heer het Lam Gods zijn.


