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“En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des 
levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien 
iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij 
zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen”
Openbaring 13:8,9,10

Er is hier sprake van het boek des levens, waarin de namen staan opgeschreven van allen die behouden zullen worden. 
We zijn gewend aan databestanden. Vanaf onze geboorte ontvangen we nummers, codes en andere, gemakkelijk door de 
computer op te pakken, identificatie systemen. Het sofinummer is een nummer dat ons leven lang bij ons blijft. Sommige 
mensen hebben grote moeite en zorg rondom al deze digitaal opgeslagen gegevens en zijn bang voor inbreuk op privacy. 
Weer anderen zien daarin de voorlopers van het getal van de mens, dat straks aan iedere volgeling van de antichrist zal 
worden gegeven. Zonder dat nummer kan niemand kopen of verkopen. Dat laatste zal pas werkelijkheid worden nadat 
de gemeente is opgenomen, maar ongetwijfeld speelt de computer haar rol in die toekomstige, door de antichrist 
gebruikte, mogelijkheden. Laten we beseffen dat de middelen op zichzelf niet verkeerd zijn maar veel gemak brengen. 
Alleen in verkeerde handen komt het tot verkeerd gebruik. 

Er is blijkbaar ook zoiets als een hemelse computer, het boek des levens. Daarin staat nauwkeurig bijgehouden wie 
behouden zal blijken. Dat zijn allen die geschuild hebben onder het bloed van het Lam. Heel bijzonder is dat de Here al 
weet om wie het gaat, sedert de grondlegging van de wereld. Deze, in het boek opgeschreven mensen, worden wel 
opgeroepen te volharden. Dat is een roep die steeds uitgaat. Laten ook wij vandaag volharden in ons geloof, in een leven 
in heiliging en ons afwenden van de godslasterlijke mentaliteit die in onze wereld helaas zo gewoon is geworden.

Tenslotte dit, we lezen van de oproep om te horen. Regelmatig klinkt die roep, het is zo ernstig. Veel mensen gaan 
voorbij en horen niet naar de dingen van het evangelie. Horen wij daarbij?


