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“Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn
geworden”

Openbaring 15:4°

We nemen nog even in herinnering dat we te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen. Johannes had een groot en
wonderbaar teken gezien, zeven engelen met zeven schalen met de plagen van Gods gramschap (Openbaring 15:1). We
bevinden ons dus in de beslissende fase van Gods oordelen.

Vooruitlopend daarop mag Johannes zien dat er uit de Grote Verdrukking nog overwinnaars komen, die het teken van
het beest niet aangenomen hebben. Zij zingen dit lied van Mozes en van het Lam. Zij jubelen nu dat alle volken zullen
komen en voor God zullen neervallen in aanbidding. Kunnen we ons voorstellen hoe emotioneel dat is? Tot voor zeer
kort stonden deze overwinnaars voor hun vervolgers, de mensen die hen naar het leven stonden en letterlijk hebben
doodgemarteld. Nu mogen ze zien dat al die vervolgers zich voor God zullen neerwerpen. Dat betekent niet dat al die
mensen die het teken van het beest hebben en de antichrist dienden tot bekering gekomen zijn. Het betekent nog minder
dat er zoiets is als een alverzoening, waarbij uiteindelijke iedereen gered zal worden. Het betekent alleen, maar dat is
niettemin groots, dat al die vervolgers, al die vijanden van de gelovigen en vijanden van het kruis zullen zien, moeten
aanvaarden dat zij tegen God en Zijn Zoon niets kunnen ondernemen. Die in de hemel zetelt, lacht en spot met hen
(Psalm 2).

Het nedervallen in aanbidding betekent niet anders dan de aanvaarding van het feit dat God groter is, dat Hem alle eer
toekomt. Elke knie zal zich buigen had de apostel Paulus al geschreven. Waardoor is het dat de massa’s van de wereld,
tot voor kort zo opstandig tegen God, nu tot het belijden komen dat God alle eer toekomt? Het staat er direct bij “omdat
uw gerichten openbaar zijn geworden”. Niet langer kan men God ontkennen, weerspreken of weerstreven, Zijn
gerichten zijn onweerlegbaar. Bij gerichten moeten we niet alleen aan oordeel denken. De gerichten maken weer recht
wat krom was. Helaas zal dit voor al die mensen te laat zijn, zij horen niet bij de overwinnaars maar bij de verliezers.
Toch belangrijk ons af te vragen waar wij bij horen?



