
4 december
“En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal 
hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”
Openbaring 22:5

Duisternis bedekt. In het donker kunnen we niet goed zien en lopen we tegen allerlei obstakels op of we verzwikken 
onze voet in een kuil. Er zijn mensen die vanwege een visueel defect levenslang in haast tastbare duisternis leven. Altijd 
zijn ze afhankelijk van anderen en moeten geholpen worden zodra ze buiten de deur gaan, maar dikwijls ook in huis. 
Nacht en duisternis horen bij elkaar en in de nacht en in het duister doen vervelende mensen vervelende dingen, dingen 
die het daglicht niet kunnen verdragen. De Bijbel spreekt over werken der duisternis, moord, diefstal, alle vormen van 
onreinheid. Talloos zijn de voorbeelden van mensen die daaronder te lijden hebben gehad en ongetwijfeld kent u, lezer, 
ook momenten van moeite en verdriet omdat het donker in welke vorm ook, de glans van uw leven afnam.

Nu wordt ons hier beloofd dat er in het nieuwe Jeruzalem geen nacht meer zijn zal. Dat betekent dat er geen krant 
verschijnt en er geen nieuwsbulletin is met berichten van moeite, zorg en verdriet. Nooit zullen er schreeuwende koppen 
zijn die ons bepalen bij gruwelijke details van wat mensen, die werkers der duisternis zijn, andere, weerloze slachtoffers, 
hebben aangedaan. 

Wanneer we zo de toekomstige heerlijke dingen overdenken dan is het niet te begrijpen dat mensen steeds maar weer 
geneigd zijn tot het boze. Het is nog minder te begrijpen dat mensen, die de pijn en het leed van de duistere dingen 
kennen, zich niet willen aansluiten bij de stoet van gerechtvaardigde mensen, die uitzien naar die toekomst en van harte 
de Here Jezus liefhebben en volgen. Maar wanneer dat zo gesteld wordt komt vanzelf ook de vraag naar voren, waar 
staan wij, u en ik. Hebben we hier op aarde de duisternis afgelegd en wandelen we hier en nu in het licht van de 
opgestane en levende Here? Stralen wij vandaag in de donkere wereld het licht van onze Heiland uit?

De Bijbel begint met het roepen van God naar licht, er zij licht. Vandaag zijn wij het licht, laat zo uw lamp schijnen voor 
de mensen.


