3 september

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw
heeft zich gereedgemaakt”.

Openbaring 19:7

Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar de bruid. Hoe was ze gekleed, hoe zag ze eruit? Veel belangrijker dan de vraag
‘hoe zag ze eruit’ is de vraag ‘hoe is de bruid, of wie is de bruid’. Ik bedoel nu de vraag naar haar persoonlijkheid en
karakter. Iedere bruid ziet er op haar trouwdag prachtig uit, maar dat is de buitenkant, hoe is de binnenkant, wat voor
persoon is zij? Als het gaat om de bruid van Christus, mogen we dezelfde vraag stellen. Veel mensen denken dat Gods
volk Israél de bruid is. Een sympathieke gedachte, maar is die gedachte Bijbels te onderbouwen? Dat wordt lastiger. In
het Oude Testament lezen we inderdaad uitdrukkingen die erop wijzen dat Israél de bruid van God is. Israél blijkt echter
een zeer overspelige bruid te zijn en bij voortduring haar trouwbelofte te schenden.

Hier gaat het echter over de bruid van Christus. En van die bruid weten we dat ze zonder vlek of rimpel, helemaal
onberispelijk voor haar Heer zal verschijnen (Efeze 5:27). Heel dat gedeelte in Efeze handelt over de man-vrouw relatie
en dan schrijft de apostel in Efeze 5:32 “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de
gemeente”. De unieke eenheid komt naar voren in de verwijzing naar de schepping van Adam en Eva. Wanneer we nu
zeggen dat de gemeente het lichaam van Christus is en daarom niet Zijn bruid kan zijn, dan begrijpen we de essentie
niet. Man en vrouw waren één lichaam en in de eenwording ligt het hoogtepunt. “Dit is nu eindelijk been van mijn
gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin” heten” roept Adam.

Dat is het voorbeeld van de unieke eenheid die er is met Christus onze Heer. Ja, laten we blij zijn en vreugde bedrijven
de bruiloft van het Lam nadert snel. Hebben we ons gereed gemaakt?



