
3 oktober
“levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt”
Openbaring 19:20

Het is goed nog even in gedachten te nemen waar we ons in de ontwikkeling van de toekomstige zaken bevinden. Het 
beest en de valse profeet hadden hun macht op aarde gevestigd. Uit de hemel kwam iemand gezeten op een wit paard, 
die genoemd wordt Getrouw en Waarachtig. We herkenden in Hem onze Here Jezus Christus. De gemeente, eerder 
opgenomen naar de hemel, volgt Hem nu op Zijn triomftocht naar de aarde. Prachtig zal dat zijn, we zullen met Hem in 
heerlijkheid verschijnen, schrijft de apostel Paulus in Colossenzen 3:4. 

Deze twee grootmachten zijn nu openbaar geworden. Het zijn echter twee machten die in alle opzichten elkaars 
tegenpool zijn. De ultieme boosheid in de persoon van de antichrist, de incarnatie van de Boze. Tegenover hem zien we 
de Here Jezus. In de Here Jezus zien we de volheid van Gods liefde. “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
enig geboren Zoon gegeven heeft” (Johannes 3:16). Hoe zal het aflopen? Opvallend is dat er van strijd eigenlijk helemaal 
geen sprake is. Ze worden eenvoudig gearresteerd. Gods arrestatieteam heeft totaal geen problemen met deze beide 
personen. Ze kunnen niets uitrichten tegen de Here Jezus. 

De beide personen worden vervolgens geworpen in de ‘poel des vuurs’. We noemen die plek doorgaans gewoon ‘de hel’. 
We realiseren het ons niet altijd, maar de hel was oorspronkelijk niet een onderdeel van Gods schepping voor de mens. 
In Genesis 1 en 2 horen we met geen letter over de hel of de poel die van vuur en zwavel brandt. Daar loopt geen lijn 
naar oordeel of straf. De hel is gemaakt voor de satan en de gevallen engelen (Mattheüs 25:41). De hel was dus niet voor 
de mens bedoeld maar voor de satan en zijn volgelingen. Zij hadden gerebelleerd en de eeuwige straf was daarop hun 
oordeel en bestemming. Veel mensen hebben zich in de loop der tijden aan de zijde van de satan geschaard. En het is 
daardoor dat die mensen ook deel krijgen aan de dingen die de Here God voor de satan heeft gemaakt. 
Het is allemaal zo eenvoudig en zo logisch wat de Bijbel leert.


