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“En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien 
iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. 6  Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er 
geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te 
veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen”.
Openbaring 11:5,6

De boodschap van de mannen is duidelijk. Zij verkondigen Gods grootheid en wijzen daarbij ongetwijfeld op de Here 
Jezus en het werk dat Hij in kruis en opstanding heeft volbracht. Jezus is het einde der wet en de vervulling van de 
profetieën. Ze zullen zonder meer spreken van het aanstaande oordeel. Deze boete- predikers zullen daarom bepaald 
niet populair zijn. Zoals we vandaag al enorme weerstand ervaren bij de verkondiging van de grote dingen van het 
evangelie, zo zal dat in die allerlaatste fase van de wereldgeschiedenis onder aanvoering van de antichrist bijzonder 
hevig zijn. 

Deze mannen blijken van God echter ook een ongekend wapen gekregen te hebben, ‘vuur uit hun mond’. Natuurlijk 
komt er weer discussie over de vraag of we hier aan echt vuur moeten denken. Vlammen die de prooi verteren of gaat 
het om ‘praatvaardigheid’ waarmee men de tegenstanders het zwijgen oplegt. Ik denk het eerste, de letterlijke betekenis 
van de Bijbel moet je altijd aanhouden als er geen dwingende reden is om ervan af te wijken. In de Bijbel is vuur veel 
vaker element van het oordeel (Leviticus 10:2; Numeri 16:35). 

Hun macht reikt echter nog veel verder. Ze sluiten de hemel, zodat het niet meer regent. Dit zal natuurlijk de nood op 
aarde, die toch al niet gering is, extra verzwaren. Naast dit geweld van het oordeel zien we ook dat water in bloed 
veranderd wordt. Door deze dingen zal er haat en vrees zijn voor de beide mannen. En men zal tot het uiterste gaan om 
hen uit te schakelen. De mannen gaan tot het uiterste met hun getuigenis, kennen wij diezelfde vrijmoedigheid en 
spreken wij van de liefde van de Heer, maar ook van de toorn van het Lam?


