3 maart
“met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde”
Openbaring 5:5,6

Nog nooit een lam gezien met zeven horens en zeven ogen? Inderdaad, dit is weer zo'n schijnbaar ingewikkeld en
moeilijk te begrijpen beeld uit het laatste Bijbelboek. Maar ook nu blijkt dat bij slechts een klein beetje inspanning dit
toch weer eenvoudig te verklaren is. Feitelijk staat de verklaring er gewoon bij. Het is het Lam Gods, de Leeuw uit de
stam van Juda, in wie wij de Here Jezus mochten herkennen. De enige met de kwaliteit passend bij het “waardig zijn” om
de wereld en de mens te kunnen (ver)lossen.

We krijgen dus een nadere beschrijving van onze Here Jezus Christus. En natuurlijk heeft de Here Jezus niet zo'n
vreemde verschijningsvorm. Die zeven horens en zeven ogen hebben te maken met de kwaliteiten die bij de Here Jezus
aanwezig zijn en die ook nodig zijn om te overwinnen. Horens zijn in de Bijbel een vast beeld voor sterkte, kracht en
onoverwinnelijkheid. Dat is ontleend aan gehoornde dieren zoals de stier en de (legendarische) eenhoorn. Een hoorn is
bij aanval, zoals wel als verdediging een gevaarlijk wapen.

Mozes profeteerde in Deuteronomium 33:17: “De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens horens zijn horens van
een woudos; daarmee zal hij de volken stoten, alle einden der aarde”. Een hoorn is ook een sieraad op de kop van een
dier. Imponerend en indrukwekkend. We zien dat ook in allerlei fantasie-verhalen en afbeeldingen. Dan zien we een
groot krijger die de huid met kop en hoorn van een dier op het hoofd gezet heeft. Daarmee probeert zo iemand uit te
drukken, sterk en onoverwinnelijk te zijn. In de Bijbel komen we verschillende voorbeelden tegen. De hoorn verhogen
wil zeggen, macht en eer schenken. De hoorn afhouwen wil zeggen weerloos maken. De hoorn in het stof leggen wil
zeggen, je zelf gewonnen geven. We zien onze Heer staan, als een Lam met zeven horens. Hij is de grote
onoverwinnelijke Heer, mijn Heer.



