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“En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel 
wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven 
over elke stam en natie en taal en volk”
Openbaring 13:6,7

Blasfemie, godslastering is in onze wereld haast algemeen een geaccepteerde zaak. Geloof en godsdienst wordt meer en 
meer naar het privédomein teruggedrongen. Anderen mag je niet meer lastig vallen met zaken van religie en al helemaal 
niet met de naam van onze Here Jezus. Het is juist onze Heer die het verschil maakt, door Hem is er eeuwig leven. In die 
houding zien we al de voorbode van de dingen die in de wellicht zeer nabije toekomst tot norm of wet verheven zullen 
zijn, het weerspreken en lasteren van onze God en Heiland. Wat uit de beide verzen blijkt is de bewuste lastering. 

Veel vloeken vandaag is dikwijls nog een uiting van machteloosheid of woede of domheid. Maar straks zal het heel 
bewust gebeuren, daarmee wordt aangegeven dat we midden in een strijd terecht gekomen zijn, de strijd die eigenlijk al 
vanouds is en begonnen met de opstand van satan tegen God. Het is een schreeuwen tegen de hemel, waaruit de 
frustratie van de duivel wel heel hoorbaar wordt. Hij is immers pas de hemel uitgezet en neergeworpen op aarde. Dat hij 
zich niet alleen uitspreekt tegen God, maar ook tegen hen die in de hemel wonen is veelzeggend. We zagen al dat we 
hierbij moeten denken aan de opgenomen gemeente. De gemeente werd op aarde dikwijls versmaad en bespot, maar 
deelt nu in de hemelse heerlijkheid, dat frustreert de Boze. Hij is uit die heerlijkheid op aarde geworpen. Het enige dat 
hij nog doen kan is degene die op aarde wonen en door het getuigenis van de verzegelden uit Israël tot geloof zijn 
gekomen, tot het uiterste te vervolgen en te doden. Hij zal hen overwinnen, maar toch ook weer niet. Deze martelaren 
zullen straks weer levend worden en met Christus en ons regeren, zoals beloofd is in Openbaring 20:4. God is altijd 
groter.


