3 december
“en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn”
Openbaring 22:4

De heerlijkheid van God was voor ons verborgen, dat was tot ons heil, want niemand kan God zien en leven. Straks,
wanneer we onze plaats mogen innemen in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde en onze woning mogen betrekken
in het nieuwe Jeruzalem, dan zullen we de vreugde beleven, we zullen Hem zien en Zijn naam zal op onze voorhoofden
zijn. Daarin zien we het tegenovergestelde van wat het beest uit de zee en het beest uit de aarde doen. Deze creaturen
drukken hun merkteken op het hoofd of op de rechterhand van hun onderdanen. Wie dat teken niet heeft kan kopen
noch verkopen. Je bent daarmee gemarkeerd als slaaf, onderhorig en athankelijk van het beestachtige duo. De slavernij
van de mammon zien we overal om ons heen. We zijn bijna volledig gevangen gezet door economische processen. Nu al
worden bijna al onze gangen gevolgd.

Tegenover dit merkteken dat het beest opdrukt, wordt hier gesproken van ‘zijn naam die op onze voorhoofden zal zijn’.
Dat is een heel rijke belofte. Zijn naam, representeert God zelf. Zijn naam op onze voorhoofden, wil dus zeggen dat God
zelf zich heel intiem aan ons verbinden zal, Hij zal niet wijken. Hij die enkel licht en leven is zal dagelijks bij ons zijn. Dat
Zijn naam op onze voorhoofden zal zijn betekent dat Zijn heerlijkheid voortdurend bij ons zal wezen. Toen Mozes uit
Gods nabijheid kwam moest hij een doek over zijn gezicht doen. De heerlijkheid die van de Here God op hem
afgestraald was, bleek te groot om zomaar door mensen gezien te worden. Die heerlijkheid was nog van voorbijgaande
aard, niet blijvend en Mozes moest een doek over zijn gezicht doen, opdat de mensen dit niet zouden opmerken. Straks
zal Zijn naam permanent, voor altijd, bij ons zijn, zonder enige bedekking.

Toch mogen ook wij in dit leven al iets van de heerlijkheid van Christus laten zien. We mogen ons met Christus
bekleden. Het oude kleed van de zonde afleggen om de nieuwe mens aan te doen. Op die manier worden we ook een
geur van Christus. Het is Gods Geest die in ons woont en ons daarin wil leiden en vormen. Dat is geweldig, maar het is
voorlopige heerlijkheid. Straks zal Gods naam op onze voorhoofden zijn, dat zal definitieve en blijvende heerlijkheid
betekenen. Daar mogen we naar uitzien en verlangen. Wat een toekomst, de Here zal zeker komen.



