
3 augustus
“En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zeide tot mij: Waarom verbaast gij u? Ik zal u 
het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”. 
Openbaring 17:6,7

Je zou kunnen zeggen dat we hier een dubbele verbazing zien. Allereerst is Johannes verbaasd. Hij is echt verbijsterd, het 
is een grote verbazing. Daarnaast zien we een verbaasde engel die Johannes vraagt, “Waarom verbaast gij u?”. De engel 
is verwonderd over de reactie van Johannes. Johannes is verward door alle indrukken en vooral omdat hij de vrouw ziet, 
een godsdienstig stelsel, dat echter niet de Here God dient, maar een instrument van satan blijkt te zijn. Dat staat haaks 
op wat Johannes had verwacht, mag hij verbaasd zijn? 

Er is een verbazing die, zo vrees ik, velen overvallen zal. Verleidt door de Boze menen velen God te dienen, maar juist 
het tegenovergestelde is waar. Hoe bitter zal het straks wezen wanneer de grote ontmaskering plaatsvindt en zichtbaar 
wordt dat men verleid is en daarmee helemaal verkeerd uitkomt. Johannes ontvangt genade, ontvangt inzicht in de 
geheimen. Dat inzicht is hem gegeven om het voor ons op te schrijven. Het door Johannes verworven inzicht is ter 
beschikking voor ieder die de moeite neemt om Gods woord te lezen en te bestuderen, in het bijzonder het laatste 
Bijbelboek. 

Dit boek is een openbaring. Dat wil zeggen dat de verborgen dingen openbaar gemaakt worden. Precies daar gaat het 
om. De engel mag Johannes, met betrekking tot het geheimenis van de vrouw en het beest met de zeven koppen en tien 
horens, gaan verklaren wat het betekent. Dat betekent gewoon dat wanneer de mensen de moeite nemen dit alles te 
onderzoeken zij bewaard kunnen blijven voor de verleiding. Wie kennis en inzicht heeft in Gods plan, doorziet het plan 
van satan en zal niet in de kuil vallen die hij gegraven heeft. Nemen wij Gods woord ernstig, het gaat wel ergens om! De 
profeet Hosea profeteerde lang geleden “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis 
verworpen hebt, verwerp Ik u" (Hosea 4:6). Wanneer mensen verleid worden komt dat door hun gemakzucht of doordat 
ze niet geïnteresseerd zijn in Gods woord. Er is geen excuus.


