3 april

“vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen
uit de grote verdrukking;”

Openbaring 7:13-14

Het is niet prettig om over de “grote verdrukking” na te denken. Dat er nog een periode van vreselijk lijden op aarde
komt willen velen niet horen. Van dat lijden, dat al het voorgaande in de schaduw zal zetten, zegt de Here Jezus: “zoals
er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mattheiis 24:21).

Dat velen er niet van willen horen is op zich wel begrijpelijk, maar de Bijbelse profetie is buitengewoon helder. De
allergrootste profeet, Gods eigen Zoon, de Here Jezus, spreekt er in Matthetis 24:1 over. Hier lezen we dezelfde woorden
in de Openbaring, opgetekend door de apostel Johannes. Die periode zal beginnen wanneer de antichrist zijn afspraken,
het verbond met Israél, zal verbreken. Deze allergemeenste periode uit de wereldgeschiedenis zal drieénhalf jaar duren
(Daniél 9:27; Openbaring 11:2; 12:6; 13:5).

Nu blijkt dat zelfs in die vreselijke tijd nog mensen gered zullen worden. We zagen al dat honderdvierenveertigduizend
Israélieten in die tijd het evangelie zullen verkondigen, wat een ijver en wat een zegen. We herhalen echter dat de
situatie wezenlijk anders is dan in de tegenwoordige genadetijd. Deze schare riep om wraak, het oudtestamentische
geloofssysteem is dan teruggekeerd, met de wet als uitgangspunt, oog om oog. De oudste beschrijft ook hoe deze schare
het privilege om in Gods nabijheid te komen ontvingen. “zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het
bloed des Lams.”

Dat iets schoon en stralend kan worden door het met bloed te wassen komt vreemd voor, maar niet voor hen die
vertrouwd zijn met het oude testament en ook Hebreeén 10:4 laat het ons duidelijk zien. Het bloed van het offerdier
bedekt de zonde. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Daarom dat de vreugde om het Lam Gods zo groot is en
eeuwig zal duren. Die vreugde is ook voor ons. Wie nu zich aan de Heer toevertrouwd zal bewaard blijven voor die
vreselijke grote verdrukking. De Heer zal ons voor die tijd in veiligheid brengen. Maar zelfs daarna nog wil Hij redden.



