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“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende  van God uit den hemel, toebereid als een 
bruid, die voor haar man versierd  is”
Openbaring 21:2

Je zou het een voortgaande openbaring kunnen noemen. We vallen met Johannes van de ene vreugde in de andere. Deze 
stad is niet het oude Jeruzalem, ook niet het Jeruzalem waar de Here Jezus regeren zal tijdens het duizendjarige 
vrederijk. Het zal een geheel nieuwe stad zijn. Daar zal geen ziekte meer zijn, geen dood of verderf. Het wordt ook een 
heilige stad genoemd. Heilig wil zeggen apart, anders, niet profaan. Het zal alle dingen die in en om de stad gebeuren 
bepalen. Niets onreins zal er meer inkomen. God zelf is de architect. 

We lezen in de schrift: “hij (dat is Abraham) verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en 
bouwmeester is” (Hebreeën 11:10). Het is heel goed mogelijk dat de stad op zich al bestaat, hij zal straks neerdalen. In 
Johannes 14:1-3 wordt geschreven over de plaats die door de Here Jezus bereid zal worden, daar zullen de verlosten 
straks mogen wonen. Wanneer de Here God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, dan zal die stad daar het 
middelpunt van uitmaken (Openbaring 21:10). Het zal de woonplaats worden van alle verlosten van alle tijden. Ze is 
toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. Dat betekent dat de bruid daar haar woning en intrek zal hebben. 

In het oude oosten werd het huwelijk ongeveer als volgt bepaald. De bruidegom die de bruidsprijs met zijn schoonvader 
was overeen gekomen keerde enthousiast naar huis terug. Thuisgekomen bouwde hij een woning voor zijn bruid. 
Wanneer die woning, naar het inzicht van de vader van de bruidegom, klaar was, mocht de jongeman zijn bruid halen. 
Herkennen we daar niet veel in van de Bijbelse boodschap? De Here Jezus heeft de prijs betaald. De bruid is in hoop en 
afwachting, wanneer komt de bruidegom en wanneer haalt hij me naar het nieuwe huis. De bruidegom hoopt op een 
spoedig fiat van zijn vader: “Ga en haal de bruid”. Wanneer zal dat zijn? Hier zien we het nieuwe Jeruzalem, de 
woonplaats voor de bruid. Schitterend versiert daalt het neer van de hemel.


