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“De leeuw uit Juda, geslacht als een lam”
Openbaring 5:5,6

We pakken de beide beelden op. Leeuw en Lam. Volgens sommigen is het laatste Bijbelboek, moeilijk en ontoegankelijk. 
Als argument wordt dan gegeven dat er zoveel beelden in staan, die moeilijk zijn te begrijpen. Ook zegt men dat er zo 
verschillend wordt uitgelegd dat het wel een moeilijk boek moet zijn. En omdat het zo verschillend wordt uitgelegd kun 
je eigenlijk niet weten wat de goede uitleg is. Gevolg is dat men het boek dicht laat. Klopt die redenering wel? Ja zeker, er 
is veel verschil van uitleg. Dat heeft denk ik ook te maken met de tijd waarin men studeerde op dit laatste Bijbelboek. 
Veel van dit boek staat in relatie tot het boek Daniël. Tegen Daniël wordt gezegd dat de betekenis van zijn boek tot de 
eindtijd gesloten zal blijven. Als ik ergens zeker van ben is het wel, dat we in onze dagen in de eindtijd leven. Het blijkt 
ook, dat veel van wat in het laatste Bijbelboek beschreven staat steeds toegankelijker wordt en begrepen kan worden. 
Studie is natuurlijk noodzakelijk. 

De oudste riep: Zie, let op!
Wanneer we de beelden volgen is het allemaal ook weer niet zo ingewikkeld. Het gaat ten slotte om een ‘openbaring’. De 
bedoeling is dat dingen openbaar worden, duidelijk worden. Ons is duidelijk geworden dat met leeuw en lam, niemand 
minder bedoeld wordt dan onze Here Jezus. Er was gevraagd naar een waardig persoon. Een persoon met het karakter 
van die andere waardige, de Here God. “Gij zijt waardig”, dat werd geroepen door de oudsten. Die goddelijke dimensie 
zien we in ‘het Lam Gods’. De menselijke dimensie zien we in ‘de Leeuw uit de stam van Juda’. Daarmee voldoet deze 
persoon, onze Here Jezus, aan de voorwaarde ‘wie is waardig’. Hij heeft het niveau van de Here God, maar door de 
menswording is Hij verwant aan ons mensen. Hoe wonderlijk mooi is het evangelie. En met wat voor liefde heeft de 
Here God ons lief. Hij gaf Zijn eniggeboren zoon. Ziet u Hem staan, het Lam Gods? 


