2 juli
“rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren
Openbaring 15:3
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Wanneer je deze dingen leest gaan je gedachten naar Psalm 2. Een Psalm die helemaal naast de dingen van Openbaring
gelegd kunnen worden. “Waarom woelen de volken en zinnen de natién op ijdelheid?”. Dat waarom, die vraag blijft
voor mij onbeantwoord. Ik begrijp niet de afwijzing en de tegenstand die er is tegen de Here God en tegen de Here Jezus.
Juist vandaag kunnen we weten dat gehoorzaamheid aan God zegen brengt en ongehoorzaamheid vloek. Het volk Israél
heeft een geschiedenis ons tot voorbeeld. Tijden van gehoorzaamheid brachten zegen. De geschiedenissen rond de
Richteren laten dat helder zien. Juist ook onder de koningen David en Salomo was dat bijzonder groot. Toen er andere
koningen kwamen en men van God afweek trok God Zijn zegenende hand terug. Waarom dat woelen en dat zinnen op
ijdelheid, waarom dat scharen in slagorde tegen de Here en Zijn gezalfde (Psalm 2:2)?

In Zacharia 14 kunnen we lezen hoe men letterlijk zal proberen de strijd tegen de Here God aan te binden. Men zal
optrekken tegen de stad van God, Jeruzalem. Dan schrijft de profeet in Zacharia 14:3 “Dan zal de Here uittrekken om
tegen die volken te strijden”. De strijd van de volkeren is een zinloze, het is ijdelheid te denken tegen de machtige God
iets te kunnen ondernemen. Hij, onze Heer is de “Koning der koningen”. Dikwijls wordt de Heer de koning van de kerk
genoemd. Een volstrekt foute aanduiding. De Here Jezus is Heer van de gemeente, is hoofd van de gemeente, is de
bruidegom van de gemeente, maar nergens wordt de Here Jezus koning van de kerk genoemd. Die foute uitdrukking
stamt nog uit de tijd dat algemeen gedacht werd dat de kerk in de plaats van Israél gekomen was en Israél had afgedaan.
Ondertussen kan toch wel duidelijk zijn dat die gedachte niet past bij het profetische woord en de werkelijkheid van
vandaag, de terugkeer van het volk naar het beloofde land. Daar zal de vervallen hut van David worden opgericht
(Handelingen 15:16). Het koningschap zal niet alleen over Israél gaan, maar de Here Jezus zal Koning der koningen zijn.
Wat de regering van die koning betreft, die is rechtvaardig en waarachtig. Hier horen we al doorklinken wat straks in het
vrederijk werkelijkheid zal wezen.



