
2 januari
“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet 
geschieden”  
Openbaring 1:1

Het is God die aan Zijn Zoon deze Openbaring gegeven heeft. We spreken meestal over de Openbaring van Johannes. 
Dat komt omdat het deze apostel was die op het eilandje Patmos al die heftige maar ook heerlijke woorden mocht 
neerschrijven. Feitelijk is dat dus niet juist, het is de Openbaring van Jezus. We zien drie trapjes, God zelf, de Here Jezus 
en dan Johannes. 

God is van eeuwigheid tot eeuwigheid, God overziet alle dingen. De dingen die geweest zijn en nog zullen komen. Het 
is door de Here Jezus dat de Here God dit inzicht aan Johannes doorgeeft. Daar zou nog een vierde trede aan toegevoegd 
moeten worden. De trede waar u en ik op staan. Het is Gods bedoeling om Zijn dienstknechten te tonen ‘hetgeen weldra 
moet geschieden’. Dat moeten we op ons laten inwerken. God wil ons laten delen in Zijn inzicht, in Zijn kennen van de 
komende dingen. Dat laat ons iets zien van het karakter van God. God liet ook Abraham delen in Zijn voornemen, 
indertijd ging het om de verwoesting van Sodom. 

Toen Abraham dat hoorde ging hij in gebed voor zijn neef Lot. Ik denk wel eens dat de Here God ons deze voorkennis 
van het boek Openbaring gegeven heeft met dezelfde bedoeling. Veel mensen lezen en bestuderen dit laatste Bijbelboek 
met als doel het routekaartje van de eindtijd te doorgronden. Zeker, daar kunnen we veel over lezen en leren. Toch geloof 
ik dat het Gods diepste bedoeling is bewogenheid bij ons te bewerken. 

Hebben wij ook niet veel neven in deze wereld, die op de rand van Sodom leven? Abraham ging in zijn onderhandeling 
met God tot het uiterste voor Lot en dat bleef niet zonder resultaat. 

Het is ons geopenbaard dat er weldra iets gaat gebeuren, voor wie kunnen wij tot God gaan?


