
2 augustus
“En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”. Openbaring 17:6

We zijn nog niet aan het einde gekomen van de beschrijving van de vrouw, de valse kerk. Hoe zal het Johannes vergaan 
zijn toen hij al die dingen zag? Hem moet bijzondere kracht en genade verleend zijn, anders zou hij in shock gekomen 
zijn, lijkt me, zo heftig moet de indruk geweest zijn. Hij ziet deze afschuwelijke vrouw, ‘dronken van het bloed der 
heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”. Juist deze zin laat ons zien dat de vrouw, de valse kerk, niet specifiek 
op de christelijke traditie of de rooms-katholieke kerk in het bijzonder, betrekking heeft. Er wordt een tweedeling 
gemaakt. Het bloed der heiligen en het bloed der getuigen van Jezus. 

Er waren heiligen die hun bloed, dat is hun leven, gaven voor hun geloof in de Here God, zij vulden hun leven met de 
dingen die hen van God bekend waren. Ze leefden heilig, dat betekent dat ze op een andere manier leefden dan de 
ongelovigen. Dat heilige leven werd een aanstoot en niet zelden werden ze daarom vervolgd, gemarteld en gedood. We 
lezen in Hebreeën 11:32-38 indringend hoe het met velen van hen is vergaan. Er wordt gesproken van folteringen, 
boeien, gevangenschap, er zijn zelfs mensen middendoor gezaagd vanwege hun trouw aan de Here God. Naast deze 
gelovigen uit de tijd van vòòr het Nieuwe Testament zijn er de getuigen van Jezus. 

Johannes kende het lijden om Christus wil zelf maar al te goed. Hij ontsnapte aan de marteldood en is nu in 
ballingschap. De andere apostelen zijn wel om hun getuigenis gedood. De eeuwen door, ook vandaag en te vrezen valt 
voor de nabije toekomst, wanneer de antichrist de macht grijpen zal, worden nog vele toegevoegd aan hen die om hun 
getuigenis van Jezus gedood zullen worden. De vrouw is er dronken van. Dronkenschap heeft te maken met 
bedwelming. 

Bedwelmde mensen weten niet meer wat ze doen. Al de vervolgers weten niet wat ze doen wanneer ze onder de 
gelovigen zoveel leed aanrichten. Daarom moeten we bidden voor wie ons vervolgen en zegenen die ons vervloeken, 
opdat hun de ogen geopend worden en de mensen zich alsnog bekeren. Die bekering zal in de tijd die Johannes ziet niet 
meer mogelijk zijn. De beslissingen vallen vandaag.


