
2 april
“En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! En al 
de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren….tot in eeuwigheid”
Openbaring 7:10,12

Het is duidelijk dat de camera’s zogezegd weer gericht zijn op het gebeuren in de hemel, voor de troon van God. Daar 
staat de ontelbare schare, ze staan in de nabijheid van het Lam dat Johannes al eerder beschreven had als staande naast 
de troon van God. Heel veel van deze enorme schare had geleden onder de wrede hand van de antichrist, zoals we in 
Openbaring 20:4 kunnen lezen. Zij hadden geweigerd het merkteken aan te nemen. Eerder zagen we deze martelaren 
onder het altaar. Zij riepen tot God om wraak. Nu komen we hen niet meer onder het altaar tegen, ook horen we hen niet 
meer om wraak roepen. 

Het is duidelijk dat Gods wraakcampagne is begonnen, daarom staan ze voor de troon van God. We zien hen niet alleen 
staan, we horen hen ook triomfantelijk roepen. Met alles wat in hen is prijzen zij de Here God en het Lam. Wij zijn 
dikwijls afgepast en ‘beschaafd’ in onze loftuitingen. In Psalm 66:1 lezen we heel anders: “Juicht Gode, gij ganse aarde, 
psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam; maakt zijn lof heerlijk” en in Psalm 100:1,2 “Een psalm bij het lofoffer. Juicht 
de Here, gij ganse aarde, dient de Here met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejubel.” Moeten we niet nu al van 
hun vreugde overnemen en  allerwegen laten horen dat de Here groot is? Want we zijn gekocht en betaald door het 
kostbaar bloed van de Here Jezus, het Lam voor de troon. 

Zij staan daar met een eveneens ontelbare schare van engelen, de vierentwintig oudsten en de vier dieren. Overweldigd 
door de glorie van God is dit een schitterend moment van lof en verheerlijking, een moment dat tot in eeuwigheid zal 
doorklinken. Voelt u nu al iets van die blijdschap?


