1 oktober

“En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op
het paard zat, en tegen zijn leger”

Openbaring 19:19

Het aantal oorlogen dat de wereldgeschiedenis gekend heeft is niet bij benadering vast te stellen. In ons land leven we al
vrij lang zonder oorlog. Toch wil dat nog niet zeggen dat we in vrede leven. Vrede is veel meer dan de afwezigheid van
wapengekletter. Sinds de tweede wereldoorlog hebben we op ons grondgebied geen strijd om het bestaan hoeven te
voeren. Maar dikwijls werd wel op kleine schaal gestreden. Hoeveel verwondingen zijn er geweest, lichamelijk en
emotioneel, omdat er strijd was in familie, onder vrienden in de werksfeer en arbeidsomgeving.

Ook heeft ons land deelgenomen aan allerlei vredesmissies, we maken immers deel uit van Europa en de Navo. We
willen onze verantwoording niet ontlopen en zijn present als er een dringend appel op ons gedaan wordt. Onze jongens
en meisjes worden de wereld over gevlogen om in landen waar we niets te zoeken hebben dienst te doen. Daarmee
raken we wellicht de aanleiding tot deze laatste strijd. We kunnen hier niet al te uitvoerig zijn.

Uit de Bijbel begrijpen we echter dat onder leiding van het beest, de antichrist, er een coalitie zal komen. Deze coalitie zal
als doel hebben Israél te bevrijden van overheersing of mogelijk juist om Israél te bezetten. Hoe het ook precies zal gaan
is nog niet duidelijk. De wereldpolitiek houdt zich in onze dagen steeds meer en nadrukkelijker bezig met Israél. Dit
land en het Joodse volk staan prominent op de agenda van de machthebbers op aarde. Uit de profetieén begrijpen we dat
na een korte tijd van schijnbare vrede die vrede plotseling zal worden weggenomen.

De wereld wordt getrokken naar het Midden- Oosten, naar Israél en naar Jeruzalem in het bijzonder. In Zacharia 14
worden deze dingen uitvoerig beschreven. Daar lezen we ook: “Dan zal de Here uittrekken om tegen deze volken te
strijden” (Zacharia 14:3). Ja, want dat is in heel de Bijbel wel duidelijk, rebellie, opstand tegen de Here God is zinloos. De
psalmist wist het al en dichtte de woorden in Psalm 2 “Waarom woelen de volken en zinnen de natién op ijdelheid” en
dan iets verder “Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen”.
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