1 maart
“En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht”
Openbaring 5:6

Johannes krijgt opdracht om te zien, om op te letten, om zijn aandacht te geven aan wat er in deze belangrijke momenten
werkelijk toe doet. Nu lezen we, dat Johannes, gehoorzaam aan dat woord, iets bijzonders ziet. Wie ogen en hart opent
voor het evangelie, gaat diepe en rijke, onvermoede dingen ontdekken. Dat zijn allemaal aspecten van het heil, de
verlossing. Want het gaat om de lossing, het vrijkopen van de aarde.

Johannes wordt opgeroepen ‘de leeuw uit de stam van Juda’ voor ogen te nemen. Wie dat doet gaat samen met Johannes
iets bijzonders ontdekken. Wie gaat studeren op het profetische woord en wie gaat studeren op de dingen rond het
koningschap van Juda, zal uitkomen bij de leeuw van Juda. Het wonderlijke is echter dat Johannes nu geen leeuw te zien
krijgt maar een lam. Je verwacht een leeuw, je ziet een lam. Daar houdt de verbazing nog niet op. Dit lam namelijk blijkt
geslacht en toch staat het en leeft.

Waarom zien we hier een lam? Vanaf de vroegste geschiedenis hebben mensen lammeren geofferd. In het boek Genesis
komen we Abel al tegen, hij offert een lam. Het lam is het offerdier bij uitstek. Waarom werden deze dieren geofferd. Het
bloed gold als een bedekking van de zonde van de mens. Door het bloed werd de zonde als het ware aan Gods oog
onttrokken. Altijd was dat tijdelijk, steeds moesten nieuwe offers worden gebracht. Al de offers wezen naar het
volmaakte lam dat komen zou. Johannes de doper riep al: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.”
Johannes wees op Jezus, de geslachtsregisters van de Here Jezus voeren hem terug naar David en naar Juda. Het bloed
van de Here Jezus bedekte de zonde niet, maar waste de zonde geheel weg. Zijn offer was een totale genoegdoening, er
hoeft niet meer geofferd te worden. Ook u mag schuilen achter dit bloed.



