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“zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan 
het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”
Openbaring 13:4

In de hof van Eden komen we de slang tegen, dat wil zeggen de satan gebruikt de slang als medium om contact te 
leggen met de mens om deze te verleiden. Onder dictatuur van evolutionisten en vrijdenkers wordt er op allerlei wijze 
getrokken aan de waarheid van dat Bijbelgedeelte. Ik laat het gewoon staan en zie wat het zegt. De verleiding is: Gij zult 
als God zijn. In die verleiding klinkt satans eigen aspiratie door: hij wil als God zijn. In Jesaja 14:13 lezen we hoe dat 
ging: “Gij overlegdet nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten”. Dit onheilige 
verlangen lijkt korte tijd werkelijkheid te worden. De wereld is volkomen onder de indruk van de nagemaakte 
opstanding en komt tot aanbidding van de Boze, maar gaat volledig voorbij aan Hem die werkelijk is opgestaan. Het 
meest goddeloze ooit wordt werkelijkheid in deze laatste fase van de wereldgeschiedenis. In coöperatie met de valse 
profeet wordt het beest voorgesteld als verlosser. De mensheid is volkomen verleid en zal niet meer beschuldigend naar 
Eva kunnen wijzen. Hier gaat bijna heel de mensheid vrijwillig het verkeerde verbond aan. Hier eet de mensheid de 
vrucht uit de hand van het beest en zo komt het tot aanbidding van de draak, de duivel. “Hij zal zich in de tempel Gods 
zetten, om aan zich te laten zien dat hij een god is” (2 Thess. 2:4).

Er wordt een reden gegeven voor deze onreine devotie: “Wie kan er oorlog tegen voeren”.  We herkennen hier de ruiter 
op het witte paard uit hoofdstuk zes, ook dat was een overwinnaar in de strijd. We hebben toen al aangegeven, dat daar 
de antichrist mee wordt bedoeld. Hier zien we hoe dat gebeurd, de oorlogszuchtige strijder krijgt de sympathie van de 
verleidde massa. 

Tegenover deze overwinnende, oorlogszuchtige en onderwerping eisende dictator staat de vredevorst, de Zoon van 
God. Die Zijn leven gaf. Van de Heiland krijgen we een heel ander beeld, zachtmoedig, nederig en barmhartig. Wie is uw 
God?


