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“Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige” 
Openbaring 15:3

Het lied dat we horen is groots in eenvoud, machtig in betekenis en hoopvol van inhoud. Gods werken worden als ‘groot 
en wonderbaar’ omschreven. Om welke werken gaat het hier? We kunnen denken aan Gods scheppingswerk. Onze 
wereld vindt de gedachte dat alles door toeval uit het niets is ontstaan prettiger dan dat de Here God het vanuit het niets 
geschapen heeft, ik vind dat dwaas. Is het niet troostrijk te weten dat er een God is die een plan koestert en dat wij 
daarin betrokken zijn. Paulus schreef in Romeinen 1:20 “Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld met het verstand doorzien”. Evolutie is naar Gods maatstaf dus 
niet een uiting van verworven inzicht en wijsheid, maar juist een gebrek aan wijsheid en verstand. Wanneer we denken 
aan de werken van God, kunnen we kijken naar de geschiedenis van het zo geplaagde volk. Juist in de eindtijd, die 
allerlaatste periode voordat de Here Jezus terugkomt, staat het volk centraal in de wereld als een teken van het machtige 
werk dat God op aarde doet. Mensen kunnen alleen willens en wetens aan dit grote werk voorbij gaan, maar hebben dan 
geen verontschuldiging. 

Toen Mozes op de oever van de Schelfzee het lied zong, bezong Hij de daad van bevrijding, Gods machtige hand had 
Egypte verslagen. Moeten we ook hier niet aan het werk van bevrijding denken. Opnieuw heeft God Zijn hand 
opgeheven en opnieuw heeft Hij uit de hand van de Boze bevrijdt. Satan had zijn rijk en zijn valse messias en zijn vals 
kerksysteem op aarde gebouwd. De macht van de antichrist was wereldwijd en wereldomvattend, maar God heeft 
daaruit bevrijdt. Inderdaad er kan gezongen worden: “Groot en wonderbaar zijn uw werken”. Het staat er niet, maar ik 
verwacht dat we straks met deze grote groep mogen meezingen. Ook nu al wil ik getuigen van het grote en wonderbare 
werk dat God in Christus volbracht heeft. Wat een daad van bevrijding. 


