
1 januari
“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet 
geschieden”  
Openbaring 1:1

Het laatste Bijbelboek is voor veel mensen een gesloten boek. Het lijkt wel geheimtaal en daar waar we toch iets lijken te 
begrijpen van dit laatste Bijbelboek zien we een scenario dat angstaanjagend aandoet. Helaas is het ook zo dat er weinig 
uit dit boek gepreekt wordt, het waas blijft hangen. 

Dat is jammer, onnodig en nog minder bedoeld. Het eerste woord geeft al nadrukkelijk aan dat de aanleiding tot het 
schrijven van het boek een heel andere is. Het is Gods bedoeling om door middel van dit boek, allerlei zaken die 
verborgen waren, maar voor ons belangrijk zijn, bekend te maken. Het gaat om een openbaring, dat is een onthulling. Je 
zou kunnen zeggen, het gordijn wordt weggeschoven, het geheim onthuld.
Grote geldbedragen worden uitgegeven om allerlei goeroes of trendwatchers  over de toekomst te laten fantaseren, het 
zijn broodprofeten tot bewust valse profeten. Zij spiegelen ons vooral geluk en voorspoed voor ogen, maar Gods 
profeten zeggen dikwijls heel andere dingen.
In dit laatste Bijbelboek gaat het om echte profetie, dat is voorzegging van wat werkelijk gebeuren gaat. 

Dit Bijbelboek wordt dikwijls ook troostboek genoemd. Dat is wel begrijpelijk, want we lezen over de afloop van de 
wereldgeschiedenis, daarop volgt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een verwachting ligt er in die woorden.

Daarmee raken we ook het thema van dit laatste Bijbelboek. Het gaat om strijd. Enerzijds zien we de vreselijke macht 
van de boze, Gods tegenstrever, op sommige momenten lijkt de hel op aarde te triomferen. Gelukkig is dat schijn, want 
dit boek maakt anderzijds overtuigend openbaar dat uiteindelijk alle macht in de hemel en op de aarde, aan Jezus 
Christus is gegeven.

Wanneer dat voor de grote wereldomvattende gebeurtenissen zo is, zou dat dan ook niet gelden voor de kleine dingen 
van ons privé leven? U en ik mogen weten dat onze God alle dingen in Zijn hand heeft, het glipt Hem niet door de 
vingers.


