1 februari
“Hem zal Ik maken tot een zuil”
Openbaring 3:12

Nog één punt uit het briefje aan de gemeente van Filadelfia willen we noemen. Er wordt een geweldige belofte aan de
overwinnaars in het vooruitzicht gesteld: Zij zullen worden tot een zuil in de tempel.

De tempel van Salomo had twee belangrijke zuilen. Volgens sommigen waren die zuilen een herinnering aan de wolk-
en vuurkolom die het volk tijdens de woestijnreis begeleidden. Ze stonden voor de bewaring die het volk van Godswege
mocht ontvangen, Hij was hen in alle situaties nabij. Nu echter het volk zijn thuis had gevonden was het niet langer
nodig dat wolk- en vuurkolom hen begeleidden. Ook was de tabernakel vervangen door een vast huis. De beide pilaren
symboliseerden datzelfde, we zijn niet meer onderweg, maar we zijn thuisgekomen, er is vastheid gekomen. Die zuilen
hadden ook een naam, Jakin en Boaz. Jakin betekent, “Hij zal bevestigen” en Boaz draagt de betekenis “in Hem is
kracht”. Wanneer nu aan de overwinnaars wordt toegezegd dat ze zuilen zullen zijn, dan mogen we daar misschien iets
in terugzien: bevestiging en kracht.

De broeders en zusters hadden kleine kracht, maar desondanks de naam van de Heer niet verloochend. Als vrucht van
hun volharding en trouw zullen ze door God, door Zijn grote kracht, bevestigd worden. Die beide pilaren in de tempel
van Salomo, met die mooie namen, stonden daar ook als getuigen van Gods bevestiging en kracht. Ieder die de twee
pilaren passeerde moet onwillekeurig daaraan gedacht hebben.

Wanneer de gelovigen toegezegd worden dat ze zuilen mogen zijn in Gods tempel, dan zit daar die bemoedigende
gedachte zeker in, dat we, na onderweg beschermd te zijn door God, uiteindelijk bij Hem ‘thuis’ onze vaste plek zullen
ontvangen.



