1 december

“En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen
Hem vereren”

Openbaring 22:3

Er is nog geen einde aan het beschrijven van de dingen in het nieuwe Jeruzalem. Johannes begon dit gedeelte met de
beschrijving van het nieuwe Jeruzalem dat hij uit de hemel mocht zien neerdalen. Dat nieuwe Jeruzalem heeft alles te
maken met de bruid van Christus, de gemeente, die ook Zijn lichaam is. Dat is geen tegenstrijdigheid, maar juist een
diep geestelijk geheim. Paulus schrijft daarover in Efeze 5:32. Daar vergelijkt de apostel de relatie tussen man en vrouw,
met die van Christus en de gemeente. De scheppingsgeschiedenis leert ons dat Eva uit de man is voortgekomen. Been
van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Die geestelijke eenheid is er dus ook tussen de Heer en Zijn gemeente, zijn
bruid.

Hier lezen we dat Zijn dienstknechten Hem zullen vereren. Zoals de vrouw tot hulp van haar man werd geschapen en
hem dus hielp en diende, zo zullen wij straks onze Heer en Bruidegom dienen. De vrouw was ook de eer van de man, ze
was voor hem alleen. Het dragen van lang haar zoals dat in de Bijbel beschreven staat wijst daar nog op, evenals het
dragen van een hoofdbedekking. Helaas heeft onze wereld veel van het prachtige en heilige dat God ons gegeven had
omlaag gehaald. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.

In onze wereld mogen gelovige partners iets ervaren en zichtbaar maken van de heiligheid van de relatie die er tussen de
hemelse Bruidegom en bruid zal zijn. Daarom ook dat het huwelijk in de Bijbel als heilig en onbreekbaar naar voren
komt. Het breken van het huwelijksverbond is ernstig in God oog. Hij haat de echtscheiding (Maleachi 2:16). Mensen die
de pijn en de zorg van een gebroken huwelijk kennen begrijpen iets beter waarom God de echtscheiding haat. Straks, in
dat nieuwe Jeruzalem zal er niets vervloekts meer zijn. Ook niet de gebrokenheid van huwelijken. Daar troont
heiligheid, trouw en liefde.



