
1 augustus
“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de 
gruwelen der aarde.”.
Openbaring 17:5

De vrouw heeft een naam op haar voorhoofd. Het voorhoofd is een plaats die altijd opvalt. De 144.000 verzegelden uit 
Israël dragen het teken op hun voorhoofd, zij horen bij de Here God. Ook de antichrist zal de mensheid op het 
voorhoofd merken, je bent zijn eigendom. De vrouw, de valse kerk, die hoer genoemd wordt, draagt een bijzondere 
naam op haar voorhoofd ‘geheimenis’. We moeten vaststellen dat hier toch wel nadrukkelijk de rooms-katholieke kerk in 
beeld komt. De hogepriester van Babylon moest vluchten en kwam in Pergamum. Deze groep ontwikkelde zich opnieuw 
en vertrok later naar de Etruskische vlakte, waar de zogenaamde mysteriegodsdienst populair werd. Het hoofdkwartier 
verhuisde later naar Rome, daar kreeg de priester van deze mysteriegodsdienst de titel Pontifex Maximus. Julius Caesar 
werd niet alleen staatshoofd, maar ook hoofd van de godsdienst. Toen Rome onder keizer Constantijn ‘christelijk’ werd 
ging de titel Pontifex Maximus over op de bisschop van Rome. 

Een belangrijk teken daarvan is de mijter. Dit is van oorsprong een zogenaamde Dagonmuts. Bekijk de mijter dwars en je 
herkent een vissenbek. Dagon, de afgod die we ook in de Bijbel tegenkomen, is ook visgod. De Roomse kerk legde een 
andere combinatie, namelijk met de apostel Petrus. Petrus was van oorsprong visser. Protestanten moeten oppassen en 
de roomse kerk niet te snel veroordelen. 

Vandaag is er een oecumenische beweging, kerken worden langzaam aan weer samengevoegd en wat daarbij opvalt is 
dat deze samenvoeging niet alleen kerken betreft, maar we zien ook steeds meer een samensmelting van wereldreligies. 
Christendom, Jodendom, Islam, maar niet alleen de zogenaamde monotheïstische godsdiensten, dat zijn godsdiensten 
die één God belijden, smelten samen. We signaleren ook dat veel andere godsdiensten en filosofieën, door het 
eenheidstreven meegenomen worden. 

Langzaam aan groeit de voorbereiding voor de valse kerk die zich in de laatste periode dwingend zal manifesteren. 
Laten we goed beseffen, nooit was lidmaatschap van een kerk garantie voor behoudenis en eeuwig leven. Alleen door 
genade, geloof in de Here Jezus als Verlosser, opent ons de toegang tot Gods eeuwig heil. Kennen we die genade?


