1 april

“uit alle volk en stammen en natién en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met
palmtakken in hun handen”

Openbaring 7:9

We leven in een wereld waar men graag een feest organiseert. Soms op kleine schaal. In de familiekring wordt een
verjaardag gevierd. Maar ook op grote schaal, een huwelijk is vaak aanleiding tot een groot feest. Daarnaast zijn er
festiviteiten waar bijna het hele land bjj is betrokken.

De Bijbel kent ook allerlei feesten. Feesten met een historische basis, zoals het paasfeest. Of een geprofeteerd feest, zoals
het Loofhuttenfeest. Dat feest zal in het Messiaanse rijk jaarlijks gevierd worden. Dan zullen de afgevaardigden van de
koninkrijken naar Jeruzalem afreizen om hulde te brengen aan koning Jezus. Hier in Openbaring lezen we van een hulde
die gebracht wordt aan Hem die op de troon zit en het Lam. De ontelbare schare, gekleed in witte gewaden en met
palmtakken in hun handen eren God de Allerhoogste.

Natuurlijk wordt hierover weer gediscussieerd, moet je dit letterlijk nemen. Zielen die bekleed zijn en die palmtakken
dragen. Wie durft daar met absoluutheid te spreken. Het gaat erom dat al deze personen lof en eer brengen aan de Here
God en Zijn Zoon en het zal een groot feest zijn. Dat is in ieder geval de strekking van deze woorden. Palmtakken
worden in de Bijbel gebruikt om vreugde mee uit te drukken. Bevrijding, feest, vreugde en hoop, dat is de boodschap
van het zwaaien met palmtakken. Het is vooral ook een kenmerk van het genoemde

Loothuttenfeest. We lezen in Leviticus 23:40: “Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van
palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here.” Wanneer
de Here Jezus Jeruzalem nadert nemen de mensen ook takken van palmen, waarmee ze Hem feestelijk in Jeruzalem
verwelkomen. “Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israel!”

Ja, de Bijbel stelt ons buitengewoon veel vreugde in het vooruitzicht, daarom hebben gelovigen nu al vreugde.
Hemelvreugde hier op aard



